
De Zomerzwijger 
 

 

ik heb oneindig lang gezwegen 

en een zilte zee gezweet 

de kleine wijze wijzer staat op negen 

en naar mijn gevoel is het bloedheet….. 

 

dat al te zwijgzaam zwijgen echter 

werkt wonderlijk en helend 

van steeds weer lullen word je alleen maar slechter 

en voor je medemens is ’t gruwelijk vervelend…. 

 

er ligt meestal een déjà-vu te lonken 

zoals mistevreden katers dat soms demonstreren 

zij pronken niet ho nee zij observeren 

hun groene ogen schieten dodelijke vonken… 

 

het zomert dus zoveel is zonneklaar 

geniet ervan met langgerekte teugen 

en zwijg soms doelbewust echt waar 

je zal er duizend mensen mee verheugen… 

 

 

Swa Pelemans, 21 juli 2013 


